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 Thưa Quý Vị và các Bạn,Tôi hiểu vì sao người bạn lính bất hạnh của tôi còn ở Việt Nam viết
bài thơ lẫm liệt và cảm động này. 

  

Tôi đồng ý với nhận định chính trị của anh qua tinh thần và nội dung bài thơ. Cộng Sản không
thể tự thay đổi hay dân chủ hóa. 
Dù tiếc máu xương của đồng bào, nhưng sự ngoan cố và mù quáng của Cộng Sản Việt Nam đă
hầu như hay dường như cắt đứt những lộ trình của một thứ cách mạng nhung ở Việt Nam. Và
dường như không còn đường nào chấm dứt sự đau khổ của dân tộc Việt Nam khác hơn là con
đường bạo lực cách mạng! 
Từ ḷòng địa ngục Việt Nam, người chiến binh cũ Nguyễn Cung Thương đă gửi ra cho chúng ta
bài thơ GỬI SÚNG CHO TAO như một thông điệp vô cùng có ý nghĩa của những người nhận ra
bản chất của chế độ Cộng Sản Việt Nam hiện nay: Gian ác, Phản trắc và giữ quyền thống trị
bằng mọi giá. 
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Tao cụt một chân, mất một tayNhưng còn một tay Để viết thơ dùm cho thằng mù hai mắtNghe nói ở xứ người chúng mày "cày" như trâuNhưng không quên Đồng ĐộiChia đô la cho chúng tao, như chia máu ngày nào ...Tao cũng sớt cho mấy thằng bạn: Phế Binh Việt Cộng !Chúng cũng què đui sứt mẻ như nhauBởi Đảng của chúng bây giờ là lũ đầu trâu... Có điều tao không thể hiểuBao nhiêu năm quaChúng mày cứ mãi dặn dòThế giới văn minh, đừng làm gì bạo độngLiệu chúng mày có thể hòa hợp được khôngVới lũ kên kên, hổ báo?Những con thú cực kỳ giàu cóMang "thẻ đỏ, tim đen"Nợ Nga, sợ Tầu, lạy MỹVới Quan Thầy cung cúc tận tụyQuay về đàn áp dân đenChúng đóng đinh Chúa Jesus lần nữaBịt miệng Cha, trói Phật, nhốt Sư, quản lý Chùa Chúng tao lê lết trên thành phố Cáo HồNên biết rất rõ từng tên đại ácTrên bàn tiệc máu xương dân tộcNhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu Bé gái nào cũng bị chúng mua trinhChúng ta sẽ tỉa từng thằngĐất nước cần nhiều "quốc táng"Bớt được mạng thằng Cộng Sản nàoThì địa ngục xã hội chủ nghĩa nàyCòn có chút sáng láng hơn Hãy gửi tiền cho những nhà tuĐể họ mở cửa nhà tùCòn chúng tao là chiến sĩHãy gửi về cho chúng tao vũ khíThằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt bấm còThằng còn chân sẽ cõng thằng què quặtTrận chiến sau cùng này sẽ không có Dương Văn MinhNguyễn Cung Thương Sài Gòn - Việt Nam               Bài đáp 1: KHÔNG THỂ GỬI Lê Khắc Anh HàoThưa anh Nguyễn Cung Thương, Đạn thù trên mặt trận ngày nào Nay anh chỉ còn một tay ... Tôi ở bên này Đọc thơ anh mà rượu ngọt hóa cay Mà gục đầu tủi hận. Tôi còn đủ 2 tay Và tôi còn cả hai chân Mà cứ ngại ngần không cầm cây súng Nợ kiếm cung Tôi gác bỏ bên trời sau ngày Sài Gòn vỡ vụn Lận đận lao đao Anh viết câu thơ như sông núi thét gào: “Gửi súng cho tao!” Để anh chiến đấu bằng vết đau còn lại Mà không ngần ngừ, không e ngại Dũng sĩ hề ! Ôi! lòng ta tê tái Mái tóc sương pha. “Ta là ai Mà cúi mặt trước tương lai Khi tổ quốc đang thét gào lời sông núi ?” Viết dòng thơ, tôi sờ đầu, nhục tủi Vì không gửi được cây súng nào Khi bạn mình giục: “Gửi Súng Cho Tao!” “Gửi Súng Cho Tao!” "Gửi Súng Cho Tao!”               Bài đáp 2: GỬI CHẤT NỔ CHO MÀYTrần Phương Đông Đọc những dòng thư mày mà lòng tao quặn thắtĐời chúng mình cuối cùng phải như thế này sao ?Mày bên đó lê la những ngày tháng hư haoTao bên này lăn lóc trên con đường cơm áo. Hãy "Gởi Súng Cho Ta " như một lời cảnh cáo:Chúng mày quên cả rồi Tổ Quốc lẫn Quê HươngQuê hương đó có máu tươi và có cả thịt xươngCủa đồng đội, của bạn bè đã hy sinh nằm xuống. "Gởi Súng Cho Tao" đã làm nhiều thằng luống cuốngChúng mải mê lợi danh mà quên mẹ mất chuyện nàyCám ơn mày với những lời nhắn nhủ thật là hay Để những thằng vong tình biết giật mình bừng tỉnh dậy. Tao sẽ gởi cho mày những căm hờn không che đậyCủa trái tim đầy vết thương đã thoi thóp từ lâuTao không gởi cho mày súng như mày hỏi đâu Mà tao gởi cho mày bằng những thùng thuốc nổ. Hãy ôm nó xông vào lũ bạo tàn bằng tấm lòng cuồng nộ Và tao cũng sẽ về cùng mày để đi trọn chuyến đi này Cuộc đời nào rồi cũng qua như gió thổi mây bayThì tiếc làm con mẹ gì cuộc sống nhiều tủi hổ. Sống vui được sao khi toàn dân nghèo nàn cùng khổCòn thân phận chúng mình như những miếng giẻ rách giữa đờiChờ đó ...tao sẽ về cùng mày để hoàn tất một cuộc chơi Và cho trọn cuộc tình của những thằng gọi nhau là đồng đội. Và cũng để một lần cúi đầu tạ tộiVới quê hương và tổ quốc của mìnhVới bạn bè, với những oan khuất anh linhĐể đi trọn con đường vinh quang của những người mang tên là LínhHãy ôm chất nổ giết sạch bọn giặc thù không cần toan tínhThằng nào rồi thì cũng một lần chết vậy thôiHãy chết thật vinh quang cho người lính được lên ngôiChờ đó đi.. mai tao về với những thùng thuốc nổ... Mai về tạ tội Quê HươngCùng nhau đi trọn đoạn đường chiến binhCho dòng máu Lính thắm tình Việt Nam. Bài đáp 3: Không tên Mường GiangThơ anh viết như muôn ngàn nhát kiếmKhiến cho ta thêm tan nát cuộc đờiBao hận tủi theo thời gian tắt lịmNay tuôn về như sóng cuộn mưa rơiTa muốn cào cho trái tim lũng nátMuốn gào to cho vỡ cả tinh cầuMuốn tự hủy cho tan đời tàn tậtSống một đời mang trọn kiếp thương đauMấy chục năm những ngày dài biệt xứTa về đầy mang nỗi buồn lê thêNgày hành xác, đêm về ôm mặt khócĐời sa cơ bao nhiêu nỗi chán phèNgày hai buổi cúi đầu ăn ngấu nghiếnMắt nhắm nghiền không dám ngó thịt cơmKhi nghĩ tới, niềm đau những lính trậnCũng vì ai phải chuốc nỗi hận hờnTa đến đây khô cằn thân mất nướcĐời xanh xao, mờ bước kiếp không nhàNhững toan tính mờ dần trong biển nhụcTiếng hẹn thề rên nghẹn khắp gần xaGặp những kẻ ngày xưa quen gào thétBước giầy sô làm rung chuyển giặc thùTa tìm đến xin chút tình trai ViệtĐể sưởi tình trong cõi tạm hoang vuHọ nhìn ta rồi bỗng cười cuồng nhóiMắt long lanh theo tiếng nhạc dập dồnTa xin chút tình của người đồng độiLại cho ta buồn nản với cô đơnGặp vài kẻ mặt tô đầy son phấnMôi nhi nhô kẹo với giọng ỡm ờNgực mộng đùi cho ta thêm tủi phậnHọ đi rồi và ta đứng cô đơnHọ dập dìu xe xua trên đất kháchĐem trái tim rao bán giữ chợ đờiCho ta nhớ người còn trong vùng địchĐang dần mòn gục chết với tương laiGạp vài kẻ véo von lòng nhân áiTa tìm đến xin một chút tình ngườiĐể an ủi những ngày thừa còn lạiCủa cánh chim chờ thét gió tung trờiNhưng họ cho ta lọc lừa tráo chácNghĩa đồng hương nhắc tới lại thêm buồnTao ngao ngán cho tình đời đen bạcVề gục đầu trong men đắng tìm quênTa trách ta sao vẫn còn nặng nợTrong khi ai cũng say giấc miên trườngAi cũng vui vì đất trời rộng mởAi cũng cười nghe ta nhắc quê hươngÔi quê hương giờ đang nằm thoi thópĐang hờn căm rãy thoát lủa bạo tànĐang chờ người muôn phương về xum họpĐể chung lòng giết giặc cứu giang sanÔi trong ta hận thù cao ngút mắtLuôn dập dồn như sóng cuộn cuồng phongBao năm qua giam đời trong đáy huyệtGiờ thét vang như chim được sổ lồngTa nhớ quê hương những ngày sắp mấtTa thương nhiều qua từng giấc chiêm baoQuê ta giờ khổ đau và tan nátLửa thù dâng cao vút tận trời caoTa đã vẽ trong đợi chờ thê thiếtNhững lâu đài của Mẹ đẹp như thơTa sẽ chiêu hồn những những phản bộiĐang lạc lầm trong phù phiếm hư vôNhưng ta chỉ là lính già tàn phếSống ngu ngơ như cây đứng giữa đườngThì có gì để gửi về cho bạnCùng góp phần quang phục lại quê hươngThì ra ta cũng là phường hèn nhátQuên những ngày xưa liều thân đấu tranhGiờ mới biết bỏ nhà đi trốn giặcChỉ để cho ta ngày tháng an lành              Bài đáp 4: Tao không gửi súngMũ nâu 11Gửii Nguyễn Cung Thương như mội lời tạ tộiĐọc thơ mày...... buổi trưa hè nắng cháyTao nghe hồn chết lịm giữa mù ĐôngThấy xót xa cay đắng trong lòngKhi mày bảo chúng ta gửi súngMày nói đúng,quả thật mày nói đúng!Làm sao hòa hợp được với lũ sài langLũ chó trâu, bạo ngược hung tànChỉ biết sống trên máu xương đồng loạiMấy mươi năm chúng ra công phá hoạiMảnh giang san gấm vóc của cha ôngĐất miền Bắc, biển miền ĐôngChúng dâng cúng cho quan thầy Trung CộngLũ tầu đỏ bắt giết đân đenChúng rút đầu câm họng.Cha, Thầy mới mở lờiChúng hùng hổ ra tayKhiếu nại kêu oan, chúng thẳng tay đoạ đầyCoi mạng sống con người như cỏ rácMọi người ngó lơ trước bao tội ácHiệp định Hoà bình vừa ký ở GiơNeoNgoảnh mặt đi chúng xé cái vèoVăn bản Paris, chúng đem ra chùi đít...Cả thế giới,Cả nhân loại đều im thin thítMặc tình chúng lộng giả thành chânMở miệng ra là nói nghĩa nhânNhưng rặt một phường buôn dân bán nướcThế mà...Có lắm kẻ, ngày xưa từng ăn trên ngồi trướcTừng hùng hồn tuyên bố: Sẽ vì nước hy sinhNhưng than ôi!Đấn nay, bỗng khúm núm hạ mìnhĐể xin được làm chó săn, liếm gót giầy giặc CộngCó những thằng,Áo cao mũ rộngBằng cấp đầy mình, kiến thức mênh môngMà một câu nói đơn giản cũang chẳng chịu thuộc lòng:"Hãy nhìn, chứ đừng nghe những gì Cộng Sản nói"Xuống tầu ra đi chúng thảm thương thật tộiMặt mũi xanh xao, quần áo tả tơiCòn bị lũ đầu trâu chửi mắng nặng lời"Bọn đĩ điếm chỉ ôm chân đế quốc"Nay được đám lưu manh xoa đầuGọi "Việt Kiều yêu nước"Vội đem tiền về mở tổ hợp đầu tưRồi nhanh nhẩu hoan hô- bác đảng -nhuyễn nhừCùng một ruộc: trâu tầm trâu, mã tầm mãHọ có thấy chăng?Những người chết,Cũng bị đào mồ cuốc mảLấy đất, bán đất chia nhauTranh thủ làm giầuChúng vơ vét cả tiết trinh em nhỏ...Nghe mày hỏi, tao gục đầu xấu hổSúng đạn đấu mà gửi cho máy đấy?Ngoài một chút sắt son nặng trĩu lòng nàyChắc mày hiểu vì sao:"Tao không gửi súng..."Bài đáp 5: Để nó cho taoĐoàn Trọng Hiếu  Đọc thư mày lòng tao đau quặnThằng cụt thằng lành cùng trăn trở như nhauNhớ mùa hè đỏ lửa năm naoThằng lính biệt động trấn ngọn đồi gióMày, thằng lính dù An Lộcnhảy vào tăng viện cho taoĐược lệnh bàn giao, tao kéo quân vào thành phốKhông quên chỉ cho mày bìa rừng cao su đỏGiặc chốt dày đặc, mày bảo: „để đó tao lo“Sau 3 tháng tử thủTao ở lại Bình Long, mày ra vùng hỏa tuyếnMãi đến Tháng Tư đen vẫn chẳng được tin nhauTao vào tù rồi lưu vong nơi hải ngoạiNay bỗng được thư mày lời bi hùng thống thiếtMày bảo gởi súng cho mày, tao không đành đoạnVì cuộc chiến bây giờ không cần đến súng đạnMà cần đến trái tim rực lửa yêu thươngMang lý tưởng tự do dân chủ nhân quyềnĐến tận hang cùng ngõ hẻmKhi mọi người dân đều ý thứcĐó là ngày giặc cộng phải vùi chônNhiệm vụ của mày cùng dân oanlà đi biểu tình khiếu kiệnCùng công nhân bãi thị đình côngCòn nhiệm vụ của tao ở ngoài nàyLà vận động chính giới nước ngoàiVận động đồng bào hải ngoạiTao đang ứng chiến ở sân bayChờ đến giờ G nhảy vào NewyorkBiểu tình chống thằng Nguyễn Tấn DũngTao yêu cầu mày, Để nó cho taoCuộc chiến này không có tên Dương Văn MinhNhưng vẫn có Nguyễn Cung Thương và Đoàn Trọng Hiếu (Sơn thần mũ nâu Đoàn Trọng Hiếu)Bài đáp 6: TAO VẪN CÒN ĐÂY(NguyễnQuân, một người lính VNCH)Đáp lời chiến hữu Nguyễn Cung ThươngTao đã nghe tiếng gọi trong đêm trườngNhư tiếng thét ngập tràn tình đồng độiTiếng kêu của mầy cũng là tiếng uất hận của quê hươngMầy cần súng đạn, không cần nỗi xót thươngTao còn nhớ những đêm phục kích trong rừngDưới ánh trăng xanh xuyên kẽ láMầy và tao chia nhau bắn tỉaTừng tên quân giặc xâm lăngNhững trận xung phong xáp lá cà diệt địchĐánh cho tan tácĐánh cho quân thù kinh hồn vỡ mậtBây giờ tụi m̀ình buông súng thật saoNhưng tụi mình chưa giải ngũ được đâuAi anh hùngAi hào kiệtAi đã trả nợ núi sôngTrận chiến tàn nhưng cuộc chiến vẫn chưa xongNơi quê cũ bóng quân thù t̀ràn ngậpMổi một thằng đáng nhận trăm viên đạnĐể đền bồi tội lổi chúng đang mangĐem tổ quốc núi sông ra dâng bánRước quân thù giẫm nát quê hươngBán trẻ thơ phụ nữ cho ngoại bangCướp của dân oanBanh da xẻ thịt giang sanHùa nhau cắn xé quê cha đất tổMầy còn nhớ một lời của huynh trưởngKhông chấp nhận, không sống chungVới loài quỉ đỏKhông bao giờ nói chuyện hoà giải hoà hợpVới chúng nóMầy với tao là những thằng lính trận mạcĐối diện quân thùChỉ có hai tiếng : XUNG PHONG ! một tiếng: SÁT !Tiếng th́ét oai hùng từng vang dội non cao rừng thẳmHẹn một ngày tụi mình đào lổ ̣đem chônNhững thằng chóp bu cộng sảnCùng chủ nghĩa ngoại laiĐưa dân tộc trở lại bình minh tươi sángTụi mầy còn đó, tụi tao còn đâyChung vai sát cánh thề quang phục quê hươngMột lần nữa mầy và tao sẽ có mặtTrong đoàn quân xung kích dưới bóng cờ vàngNắm tay nhau cùng hát khúc khải hoàn ca.
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