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Đã 223 năm con cháu Việt luôn hướng về người anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ.

      

 
Đã hơn hai thế kỷ, lịch sử Việt Nam hãnh diện có được một Đại Đế sánh với những Đại Đế năm
châu. Cùng thời với Quang Trung Đại Đế, Nước Pháp cũng có một vị vua làm khiếp đảm Âu
Châu: Đại Đế Napoleon. 

Nếu so sánh hai vị Đại Đế cùng thời, chúng ta nhận thấy họ có những tương đồng và cũng có
những khác biệt đặc trưng. Napoleon Đại Đế, mộng chinh phục Âu Châu, đánh Nam dẹp Bắc
làm cho các nước trong toàn thể khu vực suýt thành chư hầu của Pháp. Nhưng sau đó đã thảm
bại ở mặt trận Waterloo (1815). Từ đó phải làm một người tù và chết trong cảnh cô đơn trên hòn
đảo Atlantic island of St Helena. 

Quang Trung Đại Đế khởi nghiệp là một nông dân vùng lên chống hệ thống bất công trong xã
hội Việt. Ngài không có tham vọng như Napoleon chinh phục thế giới, mà chỉ muốn dẹp tan
cường quyền, chống lại quân xâm lược, giữ an bờ cõi ông cha, xây dựng một Việt Nam hùng
cường. Một tay đánh Nam dẹp Bắc, điều quân từ miền Trung Việt, ngàyđêm vào miền Nam để
dẹp tan quân Thái Lan lấn chiếm bờ cõi ở Rạch Gầm, Soài Mướp (1785) Sau chiến công hiển
hách nầy, Quang Trung lại phải đối đầu với mặt trận khác mãi tận miền Bắc, cách nhau hàng
ngàn cây số! Trước tình thế nguy cấp của đất nước do vua Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh,
quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu tấn chiếm nước ta; Anh Hùng Quang Trung Nguyễn Huệ
đã điều quân thần tốc ra Bắc Hà. Với hành trình năm mươi lăm ngày đêm bằng chân đất và các
phương tiện thô sơ, bất ngờ phá tan thành luỷ giặc (1789). Ngài vắn số, bị bệnh bất ngờ chết
lúc còn rất trẻ với số tuổi bốn mươi ba!

Nếu đem so sánh hai vị anh hùng của Việt Nam và Pháp trong thời kỳ hơn hai trăm năm trước,
ta sẽ thấy rất rõ sự khác biệt trong ý thức và cả cách thực hành quân cơ. Một Napoleon tham
vọng bành trướng, chinh phục các nước lân bang, tóm thâu thành đếquốc dưới ngai vàng của
mình và sau cùng bị thảm bại trong trận Waterloo, chết cô đơn trong lưu đày nơi hải đảo. Một
Quang Trung Đại Đế bách chiến bách thắng, trong suốt cuộc đời chiến chinh từ Nam đến Bắc,
chưa hề thua một trận nào. Quang Trung không có tham vọng bành trướng mà chỉ đòi lại
những lãnh thổ Quãng Đông Quãng Tây đã bị mất vào tay giặc. Ngài chỉ chủ trương giữ vững
giang sơn gấm vóc cha ông. Nhưng vận nước, Ngài đã băng hà quá sớm. 

Từ khi Đại Đế Quang Trung mất đi, dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam bước qua biết bao cơn
lốc xoáy vô cùng nghiệt ngã cũng chỉ vì chính sách “bế quan toả cảng” của nhà Nguyễn kéo
dài. Chính sách kỳ thị tôn giáo cũng góp một phần lớn vào việc đất nước rơi vào tay người
Pháp. Đất nước ta từ đó bị chia ra ba miền theo chính sách chia đểtrị của thực dân Pháp. Hết
Pháp đến Nhật. Sau Thế Chiến thứ II, Pháp trở lại đểcó cuộc chiến tranh chín năm trời và kết
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thúc bằng trận Điện Biên Phủ và hiệp định Genève(1954).

Việt Nam từ đó chia thành hai quốc gia theo Hiệp Định Genève. Dân chúng mừng hoà bình
chưa dược bao lâu thì quân Cộng sản miền Bắc phát động cuộc chiến tranh. Trong cuộc chiến
tranh nầy là một cuộc nồi da xáo thịt, giết chết không biết bao nhiêu con dân Việt núp dưới
chiêu bài “giải phóng” và mang nặng “ý thức hệ” của hệ thống“Cộng Sản Quốc Tế” và “Thế Giới
Tự Do”. Việt Nam trở thành con tốt trong bàn cờcủa hai phe thống lãnh quyền lực thế giới. Sau
các mặc cả trong các hội nghị ởParis, Việt Nam Cộng Hoà ở Miền Nam lọt vào tay quan xâm
lăng Cộng Sản miền Bắc năm 1975. Làn sóng tị nạn Cộng Sản là những vết dao đâm vào
những người lãnh đạo trong Đảng Cộng Sản Việt. Đất nước thụt lùi gần 50 năm văn minh cũng
là do những tên tội đồ dân tộc nhân danh “xã hội chủ nghĩa” cai trị đất nước.

Nhưng cái nhục lớn nhất, tội đồ lớn nhất là tập đoàn cai trị trong nước kể từ năm 1975 đến
nayđã bán đứng chủ quyền cho quan thầy Đế Quốc Trung Cộng. Tổ tiên Việt Nam, kể từthời
Hùng Vương dựng nước, chưa có một chính quyền nào đem đất ông cha, từng hảiđảo của tổ
quốc dâng hiến cho ngoại bang! Hàng ngàn năm nô lệ giặc Tàu, ông cha ta vẫn kiên trì chiến
đấu và vùng lên đòi lại non sông. Hàng trăm năm nô lệ Thực Dân Pháp, con dân Việt cũng vùng
lên giành lấy chủ quyền. Đất nước Việt Namđang đứng trước thảm hoạ bị xoá tên trên bản đồ
thế giới vì tập đoàn cầm quyền Cộng Sản trong nước đang hoá thân thành Hán tộc, âm thầm
dâng trọn đất nước vào tay giặc Tàu!

Toàn thể đồng bào Việt hải ngoại kỷ niệm ngày chiến thắng Đống Đa năm thứ 223; ngày mồng
năm Tết hàng năm vô cùng long trọng với rất đông cháu con Việt tha hương tham dự.Đây là
niềm hãnh diện về tổ quốc, về cội nguồn dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước. Tiếng
vang từ những con tim yêu nước hải ngoại vọng về tổ quốc,đánh thức lương tri người Cộng Sản.
Hãy đòi lại Hoàng Sa Trường Sa, hãy đòi lại những đất đai biên giới đã bị Trung Cộng chiếm
giữ, hãy đòi lại Cao Nguyên, hãyđuổi cổ những tên lính Trung Cộng đội lớp công nhân đang
khai thác tài nguyên đất nước hiện nay, nhưng chúng sẽ trở thành đội quân trong “con ngựa
thành Troy”trong tương lai.
Hình như ngày kỷ niệm chiến thắng quân Thanh trong trận Đống Đa ngày mồng năm Tết hàng
năm ở trong nước không còn được công khai tổ chức! Hình như tập đoàn Cộng Sản cai trị đã im
lặng, biến ngày đại thắng quân xâm lược nhà Thanh của vua Quang Trung trở thành “ngày trẩy
hội Xuân” bình thường! Nếu là thật, thì chúng ta không còn mơ hồ gì nữa việc tập quyền cai trị
Cộng Sản trong nước đã biến thành tiền đồn Thái Thú cho Đế Quốc Cộng Sản Trung Cộng!

Là con dân của một dân tộc anh hùng, chúng ta hãy cùng nhau đứng lên, cùng nắm tay, cùng
hát lên bài ca bất khuất kêu gọi toàn thể mọi người đoàn kết góp tiếng nói, giành lại giang san tổ
quốc khỏi nanh vuốt bọn cướp nước và bán nước; làm rạng danh các anh hùng dân tộc, nhất là
Đại Đế Quang Trung!
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