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"ONEGAI - SHIMASU.": 'Xin phiền anh/chị (làm giúp)'

    

 

 

                         Để nghe bài học xin BẤM VÀO ĐÂY.

Tóm tắt bài học trước

Toàn bộ câu chuyện là nhân vật chính Leo đã đi từ sân bay Narita vào Tokyo bằng xe buýt sân
bay với một phụ nữ Nhật Bản tên là Mika. Họ đã tới Shinjuku và chuẩn bị chia tay. Diễn biến
câu chuyện hôm nay như thế nào?

レオ： みかさん、連絡先を教えてくれませんか？anh Leo:Chị Mika ơi, chị có thể cho tôi địa chỉ liên lạc của chị được không?
  MIKA - SAN, RENRAKUSAKI - O OSHIETE - KUREMASEN - KA?   
みか： いいわよ。ここに書くわね。chị Mika:Được chứ. Tôi viết vào đây nhé.
  Ī - WA - YO. KOKO - NI KAKU - WA - NE.  
レオ： お願いします。anh Leo:Phiền chị (ghi giúp).
  ONEGAI - SHIMASU.  
Key phrase
"ONEGAI - SHIMASU."Mẫu câu お願いしますhay là 'Xin phiền anh/chị (làm giúp)' được sử dụng
mỗi khi ta muốn nhờ người khác làm một việc gì đó.   
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