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"GOMEN - NASAI.": 'Xin lỗi'.

 

      

 

               Để nghe bài học xin  BẤM VÀO ĐÂY.

Tóm tắt bài học trước

Trong bài học trước, chị Aki nhận một cuộc điện thoại di động trong khi chị và anh Leo đang
cùng ăn trưa tại một quán ăn, sau buổi luyện tập Aikido đầu tiên. Trong bài học hôm nay, câu
chuyện của họ tiếp tục.

 

あき： ちょっと急用ができて．．．。chị Aki:Tôi có chút việc gấp.
  CHOTTO KYŪYŌ - GA DEKITE...　   
  ごめんなさい。　悪いけど、行かなくちゃ。 Xin lỗi anh, tôi phải đi đây.
  GOMENNASAI. WARUI - KEDO, IKANAKUCHA.  
レオ： わかりました。気をつけて。anh Leo:Tôi hiểu rồi. Chị đi cẩn thận nhé.
  WAKARI - MASHITA. KI - O TSUKETE.  
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あき： ありがとう。じゃあ、また。chị Aki:Cảm ơn anh. Thế thôi, gặp lại anh sau nhé.
  ARIGATŌ. JĀ, MATA.  
Key phrase
"GOMEN - NASAI."

Mẫu câu ごめんなさいcó nghĩa là 'Xin lỗi'. Đây là một trong những cách nói xin lỗi trong tiếng Nhật.

 

 2 / 2


