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"KĒKO - WA NAN-JI - KARA DESU - KA?": ' Đây là mẫu câu dùng để hỏi về thời gian'

    

 

 

                          Để nghe bài học xin  BẤM VÀO ĐÂY.

Tóm tắt bài học trước

Anh Leo chuẩn bị buổi tập Aikido. Câu chuyện tại võ đường Aikido sẽ tiếp tục trong bài học
hôm nay. Câu chuyện diễn biến thế nào?

レオ： 先生、稽古は何時からですか？ anh Leo:Thưa thầy, buổi tập bắt đầu vào lúc mấy giờ?
  SENSĒ, KĒKO - WA NANJI - KARA - DESU - KA?   
政木： ７時からだけど・・・。 thầy Masaki:Bắt đầu từ 7 giờ
  SHICHI - JI - KARA - DAKEDO...   
あき： お父さん！ chị Aki:Bố ơi!
  OTŌSAN!    
政木： あっ、お前来てたのか。 thầy Masaki: A, con cũng tới rồi à?
  A, OMAE KITETA - NOKA?   
Key phrase
"KĒKO - WA NAN-JI - KARA DESU - KA?"
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Đây là mẫu câu dùng để hỏi về thời gian. Trong câu này, từ 稽古は là chủ ngữ, 何時 có nghĩa là 'mấy
giờ', から có
nghĩa là 'từ'. Trong tiếng Nhật, trợ từ luôn đi sau danh từ, vì vậy 'từ mấy giờ' sẽ nói là 
何時から
.
Và vì là câu hỏi nên câu này sẽ kết thúc bằng cụm từ 
～ですか
？
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