
Bài học 21 - Đi tập võ (2)

T&#225;c Gi&#7843;:  NHK World
Th&#7913; Ba, 02 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2010 16:31

"GO - SHŌKAI - SHIMASU.": 'Tôi xin được giới thiệu'

    

 

 

                          Để nghe bài học xin  BẤM VÀO ĐÂY.  

Tóm tắt bài học trước

Trong bài học trước, anh Leo được bà Masaki tiễn ra cửa để đến lớp học Aikido buổi đầu tiên tại
Nhật Bản với ông Masaki. Câu chuyện tiếp theo như thế nào?

政木： ここが、本部道場だ。 thầy Masaki: Đây là võ đường chính.
  KOKO - GA HONBU - DŌJŌ - DA.   
レオ： ここが・・・。 anh Leo: Đây là...
  KOKO - GA...    
政木： 小野先生、ご紹介します。 thầy Masaki: Thưa võ sư Ono,tôi xin giới thiệu.
  ONO-SENSĒ, GO - SHŌKAI - SHIMASU.   
  弟子のレオです。   Đây là Leo, đệ tử của tôi.
  DESHI - NO LEO - DESU.   
小野： レオか、よく来たな。 võ sư Ono: Em là Leo à? Chào mừng em đã tới đây.
  LEO - KA, YOKU - KITA - NA.   
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"GO - SHŌKAI - SHIMASU."

Mẫu câu ご紹介しますcó nghĩa là 'Tôi xin được giới thiệu'. Mẫu câu này được sử dụng khi ta muốn
giới thiệu ai đó với người khác. Sau khi nói câu này, bạn hãy nói tên của người được giới thiệu.

  

 2 / 2


